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DE BLIK VAN DICK 

Collectant 

Onlangs vroeg een kerkenraadslid mij of ik zou willen toetreden tot de 

groep collectanten. Daar heb ik ‘ja’ op geantwoord. Het deed me wel den-

ken aan een gebeurtenis uit mijn prille jeugd. 

 

Als klein mannetje ging ik regelmatig logeren bij oom Piet en tante Aad in 

Rotterdam en op zondag togen we dan met elkaar ter kerke in de Her-

vormde Kerk van Hillegersberg. Hier in Amsterdam gingen we de ene 

zondag naar de Koningskerk, de andere naar de Rogatekapel in de Indi-

sche buurt, want mijn vader was gereformeerd, mijn moeder luthers.  

 

In de Koningskerk waren destijds twee collectes, in de Rogatekapel ging 

één keer een open schaal rond. Groot was mijn schrik toen ik in Rotter-

dam nog een derde zak aan zag komen terwijl ik al mijn muntjes al over 

de eerste twee had verdeeld. Snel deed ik een greep in de tweede zak, 

om die handvol in de derde te deponeren. 

 

Ik ben er jaren mee geplaagd. En ik heb de kerkenraad gewaarschuwd. 

 

Amsterdam, november 2010 


